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HISTORISCHE NACHTEN

UITBARSTING VAN DE_VESUVIUS
De berocemdste vulkaanzamp uit de geschiedenis
begon in het jaar 79 na Christus met een
encrme wolk boven de berg Vesuvius in
Zuid-Italié. ‘Volgens ocoggetuige Plinius

de Jongere leek het op een paddenstoelwolk.
Zo eentje die je ook ziet na een atoombom’,
legt classicus en vertaler Vincent Hunink
uit. ‘Ocggetuige Plinius legde ook de paniek
en chaos vast die ontstond
tijdens de uitbarsting, en
hoe de zee zich terugtrok
als bij een tsunami.’
Terwijl de uwitbaxrsting om
éen uur 's middags begon,
volgde de vernietiging

van Pompeii, Herculaneum
en de omliggende dorpen
pas uren later. Rond elf
uur ‘s avonds bereikten de
pyroclastische stromen wvan
300 graden Celcius de ste-
den, waarbij alle mensen
onmiddellijk stierven.

De volgende ochtend was
Pompeiil volledig bedolwven
onder materiaal afkomstig
van de vulkaan, waardoor 'O0GGETUIGE PLINIUS
de Romeinse stad als LEGDE OOK DE PANIEK
het ware werd bevrozen EN CHAOS VAST DIE
in tijd. De schattingen ONTSTOND TIJDENS
van het aantal dodelijk DE UITBARSTING,

slachtoffers variéren EN HOE DE ZEE ZICH
van 2000 in Pompeiil en TERUGTROK ALS BIJ

300 in Herculaneum, tot EEN TSUNAMI®

gen totaal wvan 16000.

'Het is een bijzondere plek’, zegt Hunink.
‘Bezoekers worden vaak emotioneel als ze zien

hoe de mensen om het leven zijn gekomen, naarc
elkaar toe kruipend, met een kind of hond in
de armen. Maar wvoor mij is het bestaan wvan
Pompeii van heel groot belang. Begin jaren
zeventig werd een nieuwe cursus Cambrigde
Latijn geintroduceerd waarin het leven en de
dood wan Caecilius, een inwoner van Pompeiil,
centraal stond. Die cursus hesft mijn liefde
voor de Griekse en Latijnse taal en cultuur
aangewakkerd, de insteek van het onderwijs was
heel persoonlijk. Als ik een meer traditionele
cursus had geveolgd, had mijn leven er wellicht
anders uitgezien.’

Nog altijd is de Vesuvius een bedreiging, zegt
Hunink. ‘Het is nog steeds een actieve vulkaan
en dat kan gevaarlijk zijn. Misschien volgt er
ooit nog zo'n historische nacht voor de mens-
heid. Laten we maar hopen dat we er dan niet

maer zijm.'



